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De vlag 

We zoeken iemand om de vlag bij Pelita te hijsen, als 

dat nodig is. Graag aanmelden bij Pelita. 

Wijksteunpunt Pelita 

Dr. Ramaerlaan 2, 3734 EB Den Dolder 

pelita@meanderomnium.nl , 030—225 02 58 

Sociaal werker: Sabine Meulhof, telefoonnummer 

06-819 205 40, s.meulhof@meanderomnium.nl 

Beheer Margot de Jager: 06-305 316 35 alleen op 

dinsdag en donderdag aanwezig 

5 Mei Bevrijdingsdag Bingo 

De bingo begint om 10:00 uur. Zoals altijd gaat het 

in Pelita om de gezelligheid en niet om de prijsjes. 

Meedoen kost 5 euro inclusief koffie en thee. 

18 Mei TotsloT in Pelita 

TotsloT uit Zeist speelt al bijna 20 jaar 

geïmproviseerd theater. Soms in een theaterzaal, 

soms in een huiskamer, en op 18 mei - als 

onderdeel van de 

CultuurKaravaan - 

ook in Pelita in Den 

Dolder. 

Improvisatietheater: 

niks is bedacht. Door 

een kleine suggestie 

uit het publiek 

ontstaat een heel verhaal. Je leeft mee, je lacht 

mee. Een voorstelling met verrassende 

ontmoetingen en onverwachte wendingen om niet 

snel te vergeten! Ook leuk voor kinderen vanaf 8 

jaar! 

Zondag 18 mei, van 15.00 tot 16.00  

Toegang: gratis - vrijwillige bijdrage wordt op prijs 

gesteld  

16 Mei Lentemarkt bij Reinaerde 

Op 16 mei vieren we de lente in Den Dolder. Vanaf 

13:00 tot 16:00 uur bent u welkom om te genieten 

van muziek, kraampjes, sport en spel, 

pannenkoeken en losgaan op een springkussen! 

Dit feestje vindt plaats op Het Plein 4, Reinaerde, 

Den Dolder. We zoeken nog vrijwilligers voor de 

opbouw, afbouw en kleine klusjes tijdens de markt 

zelf. Mocht u dit leuk vinden mail dan naar: 

s.meulhof@meanderomnium.nl  

Toegang is gratis dus kom gezellig langs!  

Gevallen man 

Met een warm gevoel maakte uw 

verslaggever Stef zich gereed om snel naar 

het restaurant te sprinten, want daar stond 

weer een heerlijke maaltijd tegen een billijke 

prijs te wachten. Helaas deed de oude man 

dat op zijn oude versleten gladde pantoffels 

en dat was teveel gevraagd. Met een sierlijke 

boog kwam hij terecht voor de deur van zijn 

buurvrouw. Gelukkig voor hem waren 

vanzelfsprekend Margot en zijn buurvrouw In 

de buurt. In een oogwenk tilde ze de oude 

baas op, zodat Stef nog op tijd voor de 

maaltijd aanwezig was. 

Stef Iburg 



Gezellig samen eten! 

Op donderdag 

Voor senioren organiseren we twee keer in de 

maand een open eettafel op donderdag. Het menu 

bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een toetje en 

kost € 8,-, dit is inclusief een kop koffie of thee. Wilt 

u graag deelnemen, neem dan contact op met Pelita 

via telefoonnummer 030-2250258 en spreek zo 

nodig het antwoordapparaat in. 

Opgeven voor de maaltijd kan tot de voorafgaande 

dinsdag. 

Donderdag 8 mei om 12:00 uur 

Gebonden kaassoep, kiprollade, witlofsalade, 

pommes noisette, dubbelvla vanille-aardbei. 

Donderdag 22 mei om 12:00 uur 

Gebonden kerriesoep met kokos, Chinese mie met 

gebakken groente, omelet en zoete tomatensaus, 

kroepoek en perzikyoghurt toe 

Een vegetarische variant is altijd mogelijk mits 

opgegeven. 

Op Zondag 

De inloop om 14:00 uur op zondag gevolgd door de 

maaltijd stopt. Zondag 25 mei is de laatste keer. 

Aanmelden kan tot de donderdag ervoor. 

Zondag 25 mei 17:00 uur 

kip met patat en appelmoes. 

Lunch in Pelita 

In mei en juni is er iedere week op dinsdag een 

lunch. 

6 Mei 12:15 uur, hartige taart en slaatje. 

13 Mei 12:15 uur, taco’s. 

20 Mei 12:15 uur, broodje hamburger 

27 Mei 12:15 uur, tosti Indisch 

3 Juni 12:15 uur, broodje kroket 

Deelname kost 5 euro inclusief een kopje koffie of 

thee. Graag opgeven aan de bar. Een vegetarische 

variant is altijd mogelijk, mits opgegeven. 

Belbus van MeanderOmnium 

De belbus is er voor alle inwoners van de gemeente 

Zeist. 

Bel tenminste 2 dagen van te voren om een rit te 

reserveren naar 030-6932321 

tussen 8:00 en 12:00 uur. De 

eerste rit is gratis 

Repaircafé 

Zaterdag 17 mei kunt u terecht met uw kapotte spullen 

of kleding van 11:00-14:00 uur bij de Werkwinkel, 

Dolderseweg 79a. Het repaircafé sluit om 15:00 Uur. 

Reparaties kunt u aanmelden per e-mail naar 

repaircafe@dendolder.nl of telefonisch 06-51152025. 

Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer 

gewaardeerd. 

Spreekuren wijkteam  

Den Dolder en omstreken 

Het reguliere spreekuur van het wijkteam is iedere week 

op dinsdag van 11:00-12:00 uur  in de Werkwinkel, 

Dolderseweg 79a.  

Bij het reguliere spreekuur van het wijkteam is het 

sociaal team aanwezig, maar ook de wijkmanager, politie 

en vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen. 

Maakt u zich bijvoorbeeld zorgen om uw financiën, 

veiligheid, zorg, woning, sociale contacten of die van een 

ander? Wees welkom! Voor meer informatie kijkt u op 

www.zeist.nl. 

Spreekuur sociaal team in Pelita 

Open koffietafel 

Mogelijk heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te 

kunnen blijven wonen. Of om actief aan het dagelijks 

leven te kunnen blijven deelnemen. Reden kan zijn dat u 

wat ouder wordt, een beperking heeft, of langdurig ziek 

bent. Hieronder vindt u de mogelijkheden om contact op 

te nemen of een gesprek te voeren. 

Het spreekuur van het sociaal team is iedere tweede en 

vierde donderdag in de maand. Deze maand kunt u in 

Pelita terecht op 8 en 22 mei van 10:30-11:30 uur.  

Tijdens het spreekuur kunt u gezellig gratis koffie of thee 

drinken. De consulente is er vanaf 11:00 uur. 

Het sociaal team is direct bereikbaar op nummer 030-

6987222. 

Wegwijs Café 

Hulp bij praktische vragen—aanvragen, invullen van 

formulieren. Uitleg van brieven, doorverwijzen en hulp 

bij vragen en problemen met telefoon, tablet en laptop 

iedere maandag 15:30-17:00 uur bij De Werkwinkel, 

Dolderseweg 79a  

Het is gratis. 



Wandelwijs! 

Een wekelijkse wandeling onder begeleiding van een 

casemanager voor mensen met geheugenproblemen 

en hun naasten. Tijdens een wandeling is er ruimte 

voor ontmoeting, ervaringen delen en genieten we 

van de mooie omgeving. 

De wandelingen starten om 14:30 uur bij de 

Werkwinkel, Dolderseweg 79A in Den Dolder. De 

wandelingen gaan ook bij slecht weer door. U hoeft 

zich niet aan te melden 

De routes zijn ongeveer 3 kilometer lang en geschikt 

voor rollators. Onderweg zijn er mogelijkheden om 

even uit te rusten. En na afloop is er koffie of thee 

beschikbaar. 

16 Mei Erik Verwey trio & Hermine 

Deurloo bij Cultuurpodium 

Erik Verwey-piano; Hermine Deurloo-

mondharmonica; Mila Baslawskaja- piano; Daniel 

van Dalen-drums, Hendrik Muller-contrabas.  

Aanvang programma 20.00 uur. Zaal geopend vanaf 

19.30 uur. 

Locatie: Maria Christinakerk, Dolderseweg 123 

Den Dolder, 3734 BG Nederland. 

Toegangskaarten kosten € 20 per persoon (inclusief 

2 drankjes). Aanmelden kan via 

info@cultuurpodiumdendolder.nl onder vermelding 

van de naam en datum van de uitvoering. Na 

overmaking van het bedrag op NL 07 RABO 

0146033914 t.n.v. Cultuurpodium Den Dolder krijgt u 

een bevestiging van ontvangst en reservering. Voor 

leden van ASZ/PCOB geldt een gereduceerd tarief 

van € 17,50 per ticket. Resterende kaarten zijn bij de 

entree te verkrijgen via een pinbetaling. 

Wekelijkse activiteiten Pelita 

Maandagmorgen: Kreatief kaarten maken 9:30 uur.  

Maandagmiddag: Schilderen met Marianne de Boer 

14:00 uur 

Dinsdagmorgen: yoga, 10:00-11:00 uur. 

Dinsdag 9:30-16:30 uur: Megaminibieb open 

Dinsdag tussen de middag: lunch rooster 

Dinsdagmiddag: 13:30 uur Klaverjasclub, nieuwe 

leden zijn welkom en inloop met Rummikub. 

Woensdagmorgen: Gym voor ouderen om 10:30 uur. 

Woensdagmiddag: Ommetje Den Dolder.  

Donderdag 12:30-16:30: Megaminibieb open 

Donderdagmorgen 1e en 3e week workshop 

levensverhalen vertellen met Wil Bottema. 

2e en 4e week, koffiedrinken en maaltijd. 

Donderdagmiddag: 14:00-16:00 uur inloop met 

rummikub 

Vrijdagochtend: 9:00 uur bridge. 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact 

opnemen met Pelita via 030-2250 258 of per mail 

naar pelita@meanderomnium.nl. 

In de lente  mee met het OV? 

De dagen worden langer en de zon laat zich weer 

vaker zien. Heeft u daardoor ook lentekriebels en zin 

om eropuit te gaan? Kies er dan voor om 

ontspannen en eenvoudig te reizen met de bus, de 

trein of de tram. U hoeft zich dan geen zorgen te 

maken over de drukte in het verkeer of het vinden 

van een parkeerplaats. Is het lang geleden dat u 

reisde met het openbaar vervoer en heeft u vragen? 

Ga dan naar het gratis OV-inloopspreekuur op:  

Datum:  dinsdag 6 mei 2025 

Tijd:   10.30 tot 12.00 uur 

Locatie:  De Werkwinkel ‘De Huiskamer’, 

Dolderseweg 79a, Den Dolder 

Tijdens een OV-inloopspreekuur kunt u uw vragen 

stellen aan OV-ambassadeurs. Zij kunnen u uitleggen 

hoe de OV-chipkaart werkt, of hoe u gebruik kunt 

maken van voordeelkaartjes. Verder weten ze alles 

over het in- en uitchecken bij verschillende 

vervoerders en over de buurtbus en andere 

vervoersmogelijkheden in uw regio. Loop vrijblijvend 

binnen, de OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd 

om uw vragen te 

beantwoorden. 



In de megaminibieb 

Wat verlangen we naar de lente; lekker zitten op het 

balkon, in de tuin of zomaar ergens op een bankje, 

nog niet te warm en genieten van de prachtige 

bloesem, maar wellicht ook van een fijn boek. Hier 

komt er weer een aantal: 

Marianne Fredriksson, De nachtwandelaar. Haar 

lievelingsboek. 

Een wat wonderlijk boek, maar prachtig geschreven.  

Het verhaal speelt zich af in Rome in het begin van 

onze jaartelling. 

Het gaat over Marcus, die door zijn moeder 

gestuurd wordt naar Seleme, een jonge slavin; zij 

voedt de jongen op en brengt hem groot. Dan wordt 

Seleme door Marcus moeder verkocht aan een 

bordeel. De 5-jarige Marcus wordt  zodanig verteerd 

door verdriet dat hij blind wordt.  

Zijn grootvader ontfermt zich over de jongen en laat 

hem kennis maken met een mysticus Anjalis, die de 

jongen leert hoe de mensen en de wereld in elkaar 

zitten. 

Erica James, Zussen voor altijd.  

Ik heb dit boek niet gelezen, maar wel ander werk 

van haar. En dat was genieten. 

Erica James is een bestsellerauteur van formaat en 

veelgeprezen om haar meeslepende romans. 

Ik geef een recensie, die op de achterflap staat “Dit 

is zo’n boek waarbij je je zonder moeite inleeft in de 

hoofdpersoon: je voelt je net zo hopeloos, blij en 

onzeker als Harriet ( de hoofdpersoon). Een boek om 

te ondergaan.” Libelle. 

Suzanne Vermeer, Zomerse (ont)spanning. Een 

thriller. 

Suzanne Vermeer is een pseudoniem van Paul 

Goeken dus eigenlijk een hij, maar dat mag de pret 

niet drukken. Zij/hij heeft al veel geschreven en is 

altijd verrassend om te lezen.  

In een ver verleden waren ze vriendinnen, tot 

opeens het contact werd verbroken. Door een 

aantal wonderlijke gebeurtenissen, namelijk de 

vondst  van een lichaam, worden de vriendinnen 

gedwongen om weer contact met elkaar op te 

nemen. Iemand stalkt hen. Ze moeten nu  wel hun 

gezamenlijk geheim onder ogen zien…. 

 

Jeannette Walls, Het glazen kasteel. 

Een glazen kasteel was niet bepaald een mooi 

kasteel: Vader was regelmatig werkeloos, geen vaste 

woonplaats, altijd armoede , altijd roestbakken van 

auto's en de ingevingen van haar onverantwoorde 

ouders, die wel leuk waren, stelden haar steeds 

weer teleur. 

Hoe kun je dan toch een 

liefdevolle roman schrijven? 

Het lukt Walls helemaal. Op 

18-jarige leeftijd werd ze 

journaliste bij een krant, ze 

was dolgelukkig, werkte 90 

uren per week, ze kocht een 

Rolex van 10 dollar, zodat ze 

altijd op tijd was om haar 

kopij in te leveren. Wat een 

geweldige schrijfster. 

Hetty Luiten, Raak. Een 

familieroman. 

Julia is al 12,5 jaar gelukkig getrouwd met Pascal, 

een kermisjongen. Ze hebben 2 dochters en Julia 

geniet nog steeds  van het leven op de kermis. Maar 

het contact met haar ouders is ze verloren. Met 

name haar moeder kijkt neer op die kermismensen. 

Julia heeft nog wel contact met haar zus en die weet 

dat Julia haar ouders en vooral haar vader mist.  

Zou het mogelijk zijn om op de koperen bruiloft het 

contact weer te herstellen…? 

Dit gedicht als extraatje: 

Een  gedicht van Liselore Gerritsen: 

“ Vandaag niet aangereden, niet gekaapt, geen trein 

gemist, geen enge ziekte gekregen, 

geen honger gehad, niet gegijzeld, niet 

uitgescholden, niet belazerd, niet beledigd, niet 

geslagen,  

niet verlaten, niet gestompt, niet gestorven,  

ik ben dus een van de weinigen die z’n geluk écht 

niet op kan, wat nu?” 

 

Met zonnige groet, Edith Brehm 

De megaminibieb is open op dinsdag van 9:30 tot 

16:30 uur en op donderdag van 12:30-16:30 uur. 

Boeken lenen is gratis. 


